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150517 Jefta – Breda ”Als ogen spreken” 

 
Dia 01 

Introductie. 

 

Wie is Jezus voor jou?  

Dat is de vraag die ik vanmorgen aan jullie wil stellen. 

Een tweede vraag die direct daarbij om de hoek komt kijken is: 

 

Wie ben jij? Of wie ben ik? 

Die twee vragen hebben alles met elkaar te maken. 

Wie Jezus werkelijk voor mij is, hangt zo sterk af van wie ik voor mijzelf ben. 

Soms is Jezus er alleen voor mij (gaat het om mij en niet om Hem, omdat ik mijzelf niet genoeg 

ken) 

Dan moet Jezus bijvoorbeeld mijn geneesheer zijn en is zijn Koning-zijn ver weg, want ik wil 

genezing… 

Soms moet Jezus mijn herder zijn, want ik ben de weg kwijt… 

 

Ik heb ontdekt wie ik ben in het kennen van Jezus. En dat is een proces. 

Een proces waarin ik Jezus beter leer kennen en daardoor ook mijzelf. 

 

Vanmorgen kijken naar dit proces in het leven van Petrus. 

We gaan dat doen aan de hand van 4 ontmoetingen. 

En mijn advies is:  LET OP IN DE TEKSTEN OP WOORDEN ALS OGEN, AANKIJKEN ZIEN.. 

 
Dia 02 

I. Het proces in vier ontmoetingen  

 

1
e
 Ontmoeting: De Hoop op de toekomst   

Lezen Johannes 1:40-42 

40  Een van de twee die gehoord hadden wat Johannes zei en Jezus gevolgd waren, was 

Andreas, de broer van Simon Petrus. 

41  Vlak daarna kwam hij zijn broer Simon tegen, en hij zei tegen hem: ‘Wij hebben de messias 

gevonden’ (dat is Christus, ‘gezalfde’), 

42  en hij nam hem mee naar Jezus. Jezus keek hem aan en zei: ‘Jij bent Simon, de zoon van 

Johannes, maar voortaan zul je Kefas heten’ (dat is Petrus, ‘rots’). 

 

Eerste ontmoeting van Petrus met Jezus. 

Wie was Petrus? 

Wat voor beeld had Petrus van de Messias? Wat verwachtte hij? 

EN WAT ZAG JEZUS? 

 

A. Simon -> riet Ik ken je bij NAAM en weet wie je bent! 

B. Zoon van Johannes 

  

Onze start in het leven is niet met wat wij zien, maar wat Jezus ziet!  

En dat is een riet! 

Jezus ziet een riet, maar geeft de hoop voor een rots!!! 

Er is hoop. Ik zie iemand die in mij gelooft. Iemand die mij hoop geeft. 

 
Dia 03 

2
e
 Ontmoeting: De erkenning  

Waarheid of religie, de erkenning  

 

2,5 jaar later is er een andere persoonlijke ontmoeting tussen Jezus en Petrus. 

Caesarea Filippi – Religieus centrum. Midden tussen de religies stelt Jezus een vraag: 
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Matteüs 16:13-18. 

13 Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de 

mensen dat de Mensenzoon is?’ 

14 Ze antwoordden: ‘Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia 

of een van de andere profeten.’ 

15 Toen vroeg hij hun: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ 
 

Dia 04 

16 ‘U bent de messias, de Zoon van de levende God, ‘antwoordde Simon Petrus. 

 17 Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen 

van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. 

18 En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het 

dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. 

 

Caesarea Filippi – Religieus centrum: 

Wie zeggen de mensen -> Johannes  - Baptisten; Elia – Pinksteren; Jeremia - Sociaal 

Evangelisch 

 

Wie zeg jij dat de Zoon des mensen is -> Petrus geeft een antwoord van de Vader. 

Openbaring – nu zie jij iets!  Iets groters. Je ziet wie Jezus werkelijk is! 

Jezus bevestigt en zegt: Jij bent Petrus; jij bent een rots! 

 

Niet op de basis van zijn acties, niet op basis van een religie of kerkelijke stroming, maar op het 

zien van Jezus de koning van een koninkrijk. 

Petrus ontdekt de waarheid op basis van wat hem is geopenbaard!  

 

Geen identiteit in een kerk of groep, maar de Vader leren kennen. 

Onze ware identiteit is gekoppeld aan het zien wie Jezus is.  

In Hem zijn we… In Christus – Messias – Gezalfde – Koninkrijk zien! 

 

En Jezus bouwt zijn Kerk met mensen die Hem gezien hebben als De Zoon van God. 

Als de Messias – de Koning met zijn Koninkrijk 

 

En dan ben je er? -> Ga weg achter mij satan! 

 
Dia 05 

3
e
 Ontmoeting: jezelf ontmoeten. 

Vinden van de juiste motivatie tot leven. 

 

Petrus is van nu af aan de volmaakte, radicale volgeling van Jezus? 

Soms leggen we onszelf verwachtingen op die onhaalbaar zijn. 

We weten allemaal wel wat er bij de gevangenneming van Jezus gebeurt. 

Jezus had het gezegd en Petrus verloochend Jezus drie keer. 

 

Lucas 22:61-62 

61  De Heer draaide zich om en keek Petrus aan, en toen herinnerde Petrus zich de woorden van 

de Heer: ‘Nog voor er vannacht een haan heeft gekraaid zul je mij driemaal verloochenen.’ 

62  Hij ging naar buiten en huilde bitter. 

 

Lucas vertelt dat Jezus hem aanzag! 

En hij weende bitter. 

 

Overtuigd dat we dit soms in ons leven moeten meemaken –  

De leegte van je eigen falen ontmoeten en kennen – dat bittere wenen – ik kan het gewoon niet! 

En hoe kijkt de Heer je daarin aan? 
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Boos? Teleurgesteld? Zielig? Ik denk als een Redder die jou tekortkoming al lang gezien heeft.  

Geen “zie je wel”, maar “Petrus je hebt meer dan jezelf nodig in dit leven!” 

Je ziet dit bij het herstel dat daarna volgt. 
 

Dia 06 

4
e
  Ontmoeting: Overgave – Jezelf geven 

 

Lezen Joh. 21:15 - 19 

15 Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je 

mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Hij 

zei: ‘Weid mijn lammeren.’ 

16 Nog eens vroeg hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, u 

weet dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen, ‘ 

17 en voor de derde maal vroeg hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van me?’ Petrus 

werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei: ‘Heer, u weet alles, 

u weet toch dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen. 

 

En wat zou jij zeggen? “Nou Petrus van jou had ik meer verwacht?” 

En wat zeggen we tot ons zelf als we falen te leven overeenkomstig Gods wil? 

 

Goed om even te melden dat het tussen Jezus en Petrus allang goed was. 

Jezus zet je niet te kijk en plain publique. 

Ze hadden al een onmoeting gehad Lucas 24. (Emmausganger terugkomen: ‘De Heer is werkelijk 

uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen!’ – als een van de eersten!) 

 

MAAR LET OP: WAT ZEI JEZUS? Niet eens Petrus!!! Simon!! Zoon van Johannes!! 

Jezus spreekt Simon aan op wie hij werkelijk is. Alles wat Petrus in Simon was was het werk van 

Jezus in hem. En Jezus legt de lat niet daar! Maar in wie Simon ten diepste is. 

 

Een goede discipel zegt daarom niet hoeveel hij of zij van Jezus houdt, maar erkent waar hij of zij 

nog zo veel tekort schiet in liefde 

 
Dia 07 

Jezelf geven op basis van de liefde die kunt geven 

18 Waarachtig, ik verzeker je: toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je 

wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je 

brengen waar je niet naartoe wilt.’ 

19 Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij: ‘Volg 

mij.’ 
 

Jezus voorzegde Petrus hoe radicaal hij zou sterven. 

Petrus is als een riet begonnen en als rots geëindigd. 

 

Zijn vrouw bij het kruis: Kijk naar Jezus, schat! 

Kruisig mij maar ondersteboven! 

 
Dia 08 

II. Afsluiting 

Wie zeg jij dat Jezus is? 

  

Wie is Jezus en wie ben jij? 

 

En op basis van wat je nu weet en denkt: Hoe benaderen je dan andere mensen? 

 

Naar de Vader gaan. 
Dia 09 


